“Verwondert u hierover niet,
want het uur komt waarin allen
die in de herinneringsgraven zijn,
zijn stem zullen horen
en te voorschijn zullen komen ”
Johannes 5:28, 29

Met deze krachtige opstandingshoop

in het hart herinneren wij
Mevrouw
Leeniec Oistiaens
Echtgenoot van de heer Frans Van den Borre (+2012)

Geboren te Kester op 5 augustus 1930
en thuis overleden te Liedekerke op 9 januari 2023.

Net zoals bij de meeste mensen zo is ook het leven
van Nieken gegaan. Momenten van grote vreugde,
alsook momenten van innig verdriet wanneer

datgene wat je liefhebt wordt weggenomen.

Maar Nieken bezat iets wat de meeste mensen niet
hebben; de schitterende hoop op een opstanding
op een gereinigde aarde. Het is dan ook onze vurige

hoop mekaar daar te mogen terugzien.

“ Tot dan beminde echtgenoot, lieve kinderen
en kleinkinderen, broeders en zusters in de

waarheid.”

Oprechte dank aan de verpleegkundigen die haar

altijd met heel veel liefde hebben verzorgd.


https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1990243/0/0

