
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
2 september 1930 - 25 januari 2024 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste papa, 
 

Je was een man van weinig woorden. 

Herkenbaar voor degene die bij je hoorde. 

Een man op wie je kon bouwen 

en wiens woord je kon vertrouwen. 

Zo bescheiden als je hebt geleefd, 

zo bescheiden ben je gestorven. 

Je hebt zoveel voor ons gedaan, 

dat zullen we nooit vergeten. 

 

 



  
 

 

 

 
 

 
Dankbaar om wat hij voor ons betekend heeft, 

maar met pijn in ons hart nemen wij afscheid van 

 

De heer 

 

Cyriel De Dier 
 

Echtgenoot van mevrouw Hermine Eylenbosch 

 

Geboren te Denderhoutem op 2 september 1930 

en omringd door zijn familie overleden in het  

woonzorgcentrum Van Lierde te Affligem op 25 januari 2024. 

 

 
 Het afscheid van Cyriel heeft plaats in intieme kring. 

 

Dit bericht geldt als kennisgeving. 
 
 

 

 

 
Dankbaar voor zoveel liefde papa 

 
Zijn kinderen 

Martine en Guy, Carine en Jo 

 
Zijn kleinkinderen 

Femke, Céderic, Thomas, Xavier 

Ben, Lana, Sofie 

 
Zijn achterkleinkinderen 

Matisse, Alexine, Alec, Cléo 

 

Wij zijn bijzonder dankbaar voor de warmte en  

genegenheid van de directie en het personeel van het 

woonzorgcentrum Van Lierde te Affligem. 

 
Rouwcorrespondentie: Familie Cyriel De Dier 

p/a: Uitvaartzorg Vagibel, Warandestraat 5, 1770 Liedekerke 

Online condoleren: www.vagibel.be 

 

  


