
  

 



 

 
 
 

Lieve papa, opa, 
 
Je was de kracht van de familie. 

Altijd tevreden, altijd content. 

Je hebt lang en gelukkig geleefd. 

Niets gevraagd en veel gekregen. 

Je handen hebben voor ons gewerkt. 

Je was heel geliefd door ons allemaal. 

Maar je kan nu de rust vinden die je verdient. 

We zullen je missen! 
 
 

Wij danken u oprecht voor elk vriendelijk gebaar, 

troostend woord en blijk van medeleven 

bij het afscheid van Cyriel. 

 

 

 

 

Liefdevol aandenken aan 

 

 

De heer 

 

Cyriel De Dier 
 

Echtgenoot van mevrouw Hermine Eylenbosch 

 

 

Geboren te Denderhoutem op 2 september 1930 

en omringd door zijn familie overleden in het  

woonzorgcentrum Van Lierde te Affligem op 25 januari 2024. 
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